Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbi.
In alle eeuwigheid ben jjj ....

mevrouw

Irma (Mit) Van Hoof

echtgenote van de heer
Gustaaf Kempenaers

Geboren te Iltegem op 25 september 1931
en onverwacht maar zachtjes thuis, te Berlaar,
van ons heengegaan op 7 december 2019.

Dankbaar om haar leven onder ons,
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van Mit,
fijdens de plechtige uvitvaartliturgie in
de parochiekerk van Sint-Lambertus te Gestel
op zaterdag 14 december 2019 om 10.00 vur,
gevolgd door de asverstrooiing
op de begraafplaats Hemelshoek te Berlaar.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.

Gebedswake op donderdag 12 december 2019
om 19.00 u in voornoemde kerk.

Gelegenheid tot groeten van Mit in
rouwcentrum ‘Van den Broeck’,
Melkouwensteenweg 27, Berlaar-Heikant,
op woensdag van 19.00 tot 20.00 vur
en op donderdag na de gebedswake.

Mit leeft verder in het hart en de herinneringen van

Gustaaf Kempenaers

haar echtgenoot
Patrik en Lucero Kempenaers - Escobar
haar kinderen
Indji en Niels Kempenaers - Verboven
Fabian Escobar
haar kleinkinderen

Gustaaf T en Maria T Van Hoof - Goyvaerts en dochter t
Julienne en Frans T Van Hoof - Van Loy
kinderen en kleinkinderen

haar zus, broer, schoonzus en schoonbroer,
haar neven en nichten

De families
Van Hoof - Troonbeeckx en Kempenaers - Van Mackelenbergh
haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan Gerda, het verplegend team van Dirk Croonen en
de buren en familie voor hun regelmatige bezoekjes en zorg.

Rouwadres
familie Kempenaers - Van Hoof
p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar

Mit zal herdacht worden tijdens de Eucharistieviering
van zondag 19 januari 2020 om 11.00 uur
in de parochiekerk van Sint-Lambertus te Gestel.

Begr. Van den Broeck Staf - Berlaar (heikant) tel.015-241428 - www.van-den-broeck.com



